
Op weg met het Jodendom 
 
Lezen uit de Torah 

 
We lezen elke shabbath-ochtenddienst voor uit de 
Torah. Orthodoxe gemeenten lezen de hele 
parasha, liberalen lezen een aantal teksten. Er 
kunnen 8 voorlezers opgeroepen worden. We lezen 
de Torah voor in het Hebreeuws. Op 1 maart 
bijvoorbeeld lazen we voor uit de parasha Ki Tisa 
over het Gouden Kalf (Exodus 30:1 - 34:35) en over 
Elia die op de berg Carmel om regen bidt (1 
Koningen 18:1-39). Het lezen uit de Torah en de 
Haftarah gaat vergezeld met diverse rituelen  

 
Bij het begin van de Torahlezing gaan de Chazan en de rabbijn naar de Heilige Ark en 
zingen diverse berachot (zegeningen). Bij het uithalen van de Torahrol zingt de gemeente 
Hoor Yisrael, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is Een. (Deuteronomium 6:4)  
Een is onze G-d, groot is onze Heerser, heilig is Zijn Naam. (Psalm 34:4)  
Laat ons samen G-d verheffen.  
De Torahrol wordt naar de Biema gedragen en wij kunnen allemaal de rol aanraken. Dan 
wordt de eerste lezer opgeroepen, deze zingt een gebed in het Hebreeuws en de gemeente 
antwoordt hierop: Prijst de Eeuwige, de geprezene! Geprezen zij de Eeuwige, de geprezene 
voor altijd. Geprezen bent U, Eeuwige, onze G-d, Koning van tijd en ruimte die ons uit alle 
volkeren heeft gekozen en ons de Tora heeft gegeven.  
Bij ons kan niet iedereen Hebreeuws lezen dus leest de chazan de tekst in het Hebreeuws 
voor en wijst de opgeroepene met een jadje de tekst aan in de Torahrol. Na afloop dankt de 
opgeroepene G’d voor de lezing.  
Dit wordt acht keer herhaald en kost ongeveer een uur. Ten slotte wordt de Torahrol 
opgerold en opgetild zodat de hele gemeente de rol kan zien (hier heb  je sterke spieren voor 
nodig) en de Torah wordt weer aangekleed. Vaak met de hulp van kinderen. Na het zegenen 
van de kinderen en het gebed voor de zieken leest een gemeentelid voor uit de 
profetenlezing, bij ons in Delft doen we dat in het Nederlands. Net als bij de Torahlezingen 
lezen we vooraf en achteraf een beracha (zegen). 
 
Dan brengen we onder het zingen van gebeden de Torahrol terug naar de Heilige Ark.  
 
Ik lees de parasha van de week altijd voor de dienst en schrijf een Facebookpagina erover 
die u ook kan volgen: OJG Klal Yisrael.  
 
Nelli van den IJssel- Groen, Klal Yisrael Delft 


